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OP DE DREMPEL 
 
welkom en mededelingen, de kaarsen worden 
aangestoken 
 
we gaan staan en worden stil 
 
bemoediging 
ovd Onze hulp is in de Naam van de HEER 
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ovd  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK  
  VAN ZIJN HANDEN 
 
Drempelgebed door ouderling van dienst  
 
Aanvangslied : Die ons voor het licht gemaakt hebt 
2x  
no 277 

 
groet 
vg. De HEER zij met U 
gem. VREDE ZIJ MET U 
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Welkom en inleiding 
 
Gebed om ontferming: 
 
 
Kyrie, 301K 
 
Glorialied : 158b 
 
RONDOM HET WOORD 
 
gesprek met de kinderen, we zingen het wegzendlied: 
(Zie de schermen) 
 
Voor als er geen kinderen zijn :Licht van Pasen 
 
 
 
de kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
gebed bij de opening van de bijbel  
 
1e lezing: Psalm 121 vrij (H.Oosterhuis) 
 

 
 
2e Schriftlezing: Lukas 11:33-36 
 
 
 
lied: Woord dat ruimte schept no 330 
 
3e Schriftlezing: Uit: Rutger Bregman, Morele ambitie 
(2024) 
 
Kort orgelspel 
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verkondiging  
 
meditatieve muziek 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Aandacht voor de collecte.  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Onze Vader 
 
Slotlied: Wat vrolijk over u geschreven staat no 324 
 
Gedicht:  
 
 
Wegzending en zegen (een keer amen) 
 
 
Amen 


